
Verlangen brengt je in beweging..
Voldoening laat je stilstaan en 
verwonderen…

Kom in beweging en ga naar In Motion



Antoniuskerk, Sint Vincentiusstraat 113, 4901 GJ Oosterhout https://www.moya.museum/

https://maps.app.goo.gl/tEWk1zituu5muHFK7


Een nieuw jaar markeert een moment van overgang, dat verandering en de mogelijkheid tot 

vooruitgang met zich meebrengt. We leven in een tijd waarin alles onstabiel lijkt, een tijd die soms 

eerder achteruit dan vooruit lijkt te gaan. Tegen deze veranderlijke achtergrond kiest MOYA ervoor 

om de blik vooruit te richten en bewust een stap voorwaarts te zetten. 
De tentoonstelling In Motion is dan ook volledig gewijd aan beweging.

Je ziet uiteenlopend werk dat leeft van de gratie van bewegende, duurzame en zorgvuldig 

verzamelde elementen. Tevens een frisse vorm van kritische reflectie op het goddelijke en een 

fascinatie voor de natuur en sociale verbindingen in zich heeft. Of beweging vastgelegd  in 

fotografische beelden die geen begin of einde lijken te hebben: zorgvuldig bevroren in de tijd.
Maar er is veel meer te ontdekken!

Ga kijken en ervaar beweging als een kracht die ruimte, tijd en perceptie vormgeeft.

 In Motion



Bekijk op 
https://www.moya.museum/exhibiti
ons/50-in-motion/
de collectie van de tentoonstelling.

Kies een werk wat je mooi vindt en 
een werk wat je lelijk vind.
Plaats deze in een document en 
motiveer je keuzes.

opdracht
voorafgaande aan het bezoek



● Wat vind je mooi
● Wat vind je lelijk
● Wat gaat over “jouw grens” 
● Wat zet je aan het denken
● Waar verlang je meer informatie over
● Wat zou je er thuis bij jullie boven de bank mogen hangen
● Wat zou je willen laten zien aan een goede vriend/vriendin
● Welk schilderij past voor jou bij het woord verlangen
● Welk schilderij past voor jou bij het woord voldoening

opdracht
Tijdens je bezoek maak je bij elke vraag een foto van een van de kunstwerken.
In een document plaats je deze foto’s en schrijft daarbij een motivatie.

in het museum



opdracht
Maak minimaal 4 foto’s van werk wat jou inspiratie
geeft voor het thema Verlangen & Voldoening.
Bij elke foto komt een motivatie te staan.

Geïnspireerd door de werken in het museum 
ga je nu zelf een werk maken.
Maak een foto en deel dit werk met VASTWEL

in het museum



VASTWEL is een initiatief van het Leer- en Inspiratiehuis van Sint-Catharinadal. Jaarlijks, van Carnaval tot Pasen, nodigt VASTWEL 
iedereen uit om stil te staan bij een thema dat inspireert en uitdaagt. Veertig dagen lang biedt het programma ontmoetingen, activiteiten 
en gesprekken die raken en verbinden. Door samenwerking met lokale partners ontstaat een rijke mix van dialoog, kunst, cultuur, 
zingeving en bezinning, waarin levensbeschouwing in al haar vormen de basis vormt.

Met VASTWEL geven we de vastentijd een eigentijdse betekenis. Niet alleen door soberheid of inkeer, maar juist door ruimte te 
scheppen voor reflectie en ontmoeting. Jong en oud kunnen op hun eigen manier deelnemen en ervaren wat deze periode voor hen kan 
betekenen. Het thema voor de vastenperiode 2026 is: verlangen & voldoening

Verlangen is dat stemmetje van binnen dat zegt: er is meer dan dit. Meer te ontdekken, meer te voelen, meer van jezelf te laten zien. Het 
is dat kleine vuurtje dat je wakker houdt, dat je laat voelen dat je leeft, en dat er iets moois in jou zit dat de wereld in wil.

Maar soms vergeten we dat niet alles om méér draait. Dat het ook goed is om gewoon tevreden te zijn met wat er al is. Met kleine 
momenten, een goed gesprek, een lach met een bekende, de zon op je gezicht of een liedje dat precies past bij je gevoel. Voldoening zit 
niet altijd in iets groots, soms juist in dat kleine stukje rust midden in de chaos.

Verlangen geeft spanning en energie, voldoening brengt rust en trots. Verlangen laat je dromen; voldoening laat je even stilstaan en 
genieten van wat er is en dankbaar zijn. Ze horen bij elkaar, die twee. Altijd maar verlangen maakt onrustig, maar alleen tevreden zijn 
zonder ooit nog te dromen, dooft langzaam je vuur. De kunst is om te bewegen tussen die twee: verlangen naar wat nog komt, en 
waarderen wat er nú al is.  

  


